
Helaas schrijven we deze nieuwsbrief (weer) vanuit Nederland. Nadat op 17 september vele piepers van Hezbollah 
ontploften, verslechterde de veiligheidssituatie in Libanon snel. Luchtaanvallen op Zuid-Beiroet en op het hele zui-
den van Libanon, opgeschrikt worden door harde knallen als Israëlische straaljagers door de geluidsbarrière gingen, 
zoemende drones boven onze hoofden, het was allemaal intens en onwerkelijk. Er kwamen grote vluchtelingenstro-
men op gang. Juist te midden van de onrust en onzekerheid hebben we ervaren dat God voor ons zorgt en leerde        
Hij ons ook om Hem op een nog diepere  manier te vertrouwen. 
In de week van de ‘pieper-aanvallen’ had ik een Bijbelstudie met een aantal vrouwen over Psalm 91. Deze Psalm 
sprak erg tot ons, over het zoeken van een schuilplaats bij God en het aanroepen van onze Vader in de benauwd-
heid, het vertrouwen op Hem in tijden van gevaar. In de nachten van de weken erna waren er zware bombardemen-
ten in Zuid-Beiroet. Ons huis stond regelmatig te trillen van de zware explosies en de kinderen kwamen soms uit bed 
omdat ze niet konden slapen. Het was heel intens en tegelijkertijd ervoeren we dat God bij ons was. Ps. 31 was één 
van de teksten die ons rust gaven: “U bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand.” 
 
Op 1 oktober heeft de GZB in goed overleg met ons besloten dat het in onze situatie beter was om gebruik te maken 
van de evacuatie-/repatriëringsvlucht die de Nederlandse ambassade aanbood. We vonden het heel moeilijk om al 
onze vrienden en collega’s, maar ook ons huis en vertrouwde omgeving achter te laten.  
Op 4 oktober zijn we in Nederland aangekomen met dubbele gevoelens. Verdriet om wie en wat we achter moesten 
laten en dankbaarheid voor Gods zorg die we in Nederland ervaarden in de vorm van een tijdelijk huis, een leenauto 
en lieve mensen om ons heen die meeleven en meebidden. Dank voor alle kaarten en appjes die we in deze weken 
krijgen! Dat is heel bemoedigend.  
Maar ondanks alles is het bijzonder om te zien dat in de afgelopen weken christenen in Libanon met liefde hun best 
doen om vluchtelingen op te vangen. Er zijn meer dan een miljoen mensen op de vlucht, op een totaal inwoneraan-
tal van ca. 6 miljoen mensen. Dat zijn enorme aantallen. Onderweg naar het vliegveld zagen we op een aantal plei-
nen opgestapelde matrasjes liggen. Mensen slapen daar ’s nachts, omdat ze niet in hun huis durven te slapen uit 
angst voor bombardementen. Op een open plein kan er in ieder geval geen gebouw boven je instorten. Veel men-
sen hebben inmiddels geen huis meer, omdat hele woonwijken met de grond gelijk zijn gemaakt. Heel verdrietig.  
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Beste gemeente, familie, vrienden en zendingsmaatjes, 



Bij ABTS, het seminarie waar Kees werkt, worden op dit moment zo’n 130 vluchtelingen opgevangen in het confe-
rentiecentrum. Er wordt voor hen gekookt en er worden programma’s voor kinderen en jongeren georganiseerd 
waarin ze hun emoties kunnen delen en waarin hen geleerd wordt om lief te hebben, ook je vijanden. Bij de kliniek 
waar Esther werkt, kloppen ook veel vluchtelingen aan voor medische zorg. Er worden extra middelen en mensen 
ingezet om hen te helpen en er gaat ook een team van medisch personeel op ‘outreach’ naar scholen waar vluchte-
lingen worden opgevangen. Het is prachtig om te zien hoe kerken en christenen boodschappers van hoop zijn in 

moeilijke tijden en we bidden dat God hierdoorheen zal werken in de harten van 
veel mensen.  
 
Nu we in Nederland zijn, kan Kees gelukkig zijn werk grotendeels door laten 
gaan, met online colleges en overleg met collega’s en studenten. De kinderen 
gaan hier tijdelijk naar school, dat is heel fijn. Met hen gaat het gelukkig goed, ze 
lijken vrij ontspannen met alle overgangen om te kunnen gaan en slapen weer 
goed. Esther mist haar werk in de kliniek wel en de voldoening die dat normaal 
gesproken geeft. Toch verveelt ze zich niet, er is altijd genoeg te doen met drie 
kinderen en allerlei regelklusjes. We proberen zo goed mogelijk contact te hou-
den met onze collega’s en vrienden en hen op afstand te bemoedigen. 

Colofon 
Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de 
Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB). 

Contact: keesvanderknijff@gmail.com / esthervanderknijff@gmail.com 
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Een hartelijke groet, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

Het is verwarrend en vreemd om in twee werelden te leven. Enerzijds zijn we fysiek in Nederland, waar het best 
koud is, waar het fijn is om familie te kunnen zien en waar we in de weekenden proberen om wat leuke dingen te 
doen met de kinderen. Anderzijds is ons hoofd veel in Libanon, waar dagelijks bombardementen plaatsvinden. Waar 
collega’s van ons geen huis meer hebben om naar terug te keren. Waar kinderen tijdens schooluren opschrikken 
van zware explosies en waar hele dorpen in het zuiden van Libanon opgeblazen worden. We zien de beelden en 
ons hart huilt met hen mee. Een vriendin die vraagt voor haar te bidden omdat ze haar moeder en demente vader wil 
bezoeken die vlakbij de wijk wonen waar dagelijks bommen vallen. Ze vraagt zich af of het vandaag een goede dag 
is om te gaan. Zelf woont ze tijdelijk elders maar haar demente vader kan dat niet aan. 
Een student van Kees die probeert zijn studie te vervolgen nadat hij moest vluchten en 
nu in een kleine kamer woont met zijn gezin en moeite heeft zich te concentreren. We 
worden bemoedigd door hun vertrouwen op God in deze moeilijke tijden. 
 
We bidden dagelijks om vrede, om gerechtigheid en om Gods aanwezigheid in het he-
le Midden-Oosten en in Libanon. Fijn als u meebidt en ook bidt om wijsheid om te we-
ten wanneer we weer terug kunnen gaan. Er is een stuk van ons hart in Libanon ach-
tergebleven en we zien ernaar uit om weer terug te gaan zodra dat kan, om ons werk 
en onze roeping daar weer op te pakken. We vertrouwen dat God daarin zal voorzien.  


